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Het leven van Mozes: 3 x 40 jaar...
Exodus 1–3,  Hand. 7:17-45, Hebr. 11:23-26

♦ 40 jaar in Egypte

– als baby geadopteerd door een Egyptische prinses

♦ 40 jaar in Midian

– als vluchteling onderdak gevonden bij priester Jethro

♦ 40 jaar met Israël onderweg

– leider van uittocht en tocht naar beloofde land

de angst van mensen en de trouw van God
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Angstig Egypte onderdrukt Israël 

Maar hoemeer men hen onderdrukte, des 
te meer vermenigvuldigden zij zich en 
breidden zij zich uit, zodat men bevreesd
werd voor de Israëlieten.  Toen lieten de 
Egyptenaren de Israëlieten onder mishan-
deling werken;  ja, zij maakten hun het 
leven bitter door harde slavenarbeid met 
leem en tichelstenen en door allerlei arbeid 
op het veld.

Exodus 1 : 12 - 14
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Alle Israëlische jongetjes-baby’s
moeten gedood worden, echter…

Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouw-
en der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een 
Sifra heette en de ander Pua: Wanneer gij de 
Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan 
moet gij goed toezien bij de verlossing; indien 
het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar 
indien het een dochter is, mag zij blijven leven. 

De vroedvrouwen echter vreesden God en 
deden niet wat de koning van Egypte haar 
gezegd had, maar lieten de jongens in leven. 

Exodus 1 : 15 - 17
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Mozes’ moeder: vast ook bang, maar…

Een man uit het huis van Levi huwde een Leviti-
sche vrouw; deze werd zwanger en baarde een 
zoon. Toen zij zag, dat hij tov was, verborg zij 
hem drie maanden lang. Maar langer kon zij 
hem niet verborgen houden ; daarom nam zij 
voor hem een biezen kistje (arkje), bestreek 
het met asfalt en pek, legde het kind erin en 
zette het in het riet aan de oever van de Nijl; zijn 
zuster ging op enige afstand staan om te zien, 
wat er met hem gebeuren zou. Exodus 2 : 1 - 4

… komt tot overgave
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wat achtergrond...

Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 
drie maanden door zijn ouders verborgen 
gehouden, omdat zij zagen, dat hij een 
schoon kind was, en zij hebben het bevel 
des konings niet gevreesd .

Hebreeën 11 : 23

hun God was groter dan de farao!
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wat achtergrond...

En toen hij te vondeling was 
gelegd, nam de dochter van 
Farao hem aan en liet hem als 
haar eigen zoon opvoeden. 
En Mozes werd onderwezen 
in alle wijsheid der Egypte-
naren en was machtig in zijn 
woorden en werken.

Handelingen 7 : 21 – 22 

God maakte Zijn belofte waar !
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en nog wat achtergrond...

Door het geloof heeft Mozes, volwassen 
geworden, geweigerd door te gaan voor een 
zoon van Farao’s dochter, maar hij heeft 
liever met het volk Gods kwaad verdragen 
dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij 
heeft de smaad van Christus groter rijkdom 
geacht dan de schatten van Egypte, want hij 
hield de blik gericht op de vergelding

Hebreeën 11 : 24 – 26

het geloof van Mozes’ ouders was aanstekelijk !
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Sifra en Pua achtten God hoog, 

Mozes’ ouders achtten God machtig, 
gaven Mozes in geloof aan Zijn zorg over

Gevolg:

♦ Mozes word de eerste essentiële jaren door zijn 
eigen moeder en vader opgevoed

♦ Mozes leert God kennen

♦ Mozes krijgt top-opleiding als prins aan het 
Egyptische hof

prima uitgangspositie om Gods volk te bevrijden !
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Mozes wil ‘redden’ en moordt …

In die tijd, toen Mozes groot geworden was, 
ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun 
dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egypte-
naar een Hebreeër, iemand van zijn broe-
ders, sloeg. 

Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, 
dat er niemand was, sloeg hij de Egypte-
naar dood en verborg hem in het zand. 

Exodus 2 : 11 – 12

de angst had hem kunnen waarschuwen

40 jaar later…
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Mozes wil ‘redden’ en moordt …

Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt 
had, kwam het in zijn hart op, naar zijn 
broeders, de kinderen Israëls, om te zien . 
En toen hij er een onrechtvaardig zag behan-
delen, beschermde hij hem en nam het voor 
hem op, die mishandeld werd, door de Egyp-
tenaar neer te slaan. 

Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, 
dat God hun door zijn hand verlossing wilde 
geven, maar zij zagen het niet in . ...

Stefanus, in Handelingen 7 : 23 – 25   
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… Mozes wordt bang…

Toen hij op een andere dag uitging, zie, daar wa-
ren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten, 
en hij zeide tot de schuldige: Waarom slaat gij uw 
naaste? Deze echter zeide: Wie heeft u tot overste 
en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms 
mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood 
hebt? Daarop werd Mozes bevreesd , want hij 
dacht: Voorwaar, de zaak is bekend geworden. 
Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij 
Mozes te doden, maar Mozes vluchtte voor Farao 
en zocht verblijf in het land Midjan . 

Exodus 2 : 13 - 15

… en vlucht
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Egypte
Midian

Sinaï

… en de volgende 40 jaar

is hij herder/priesterknecht  in Midian

En Mozes bewilligde erin bij de man 
te blijven, en deze gaf zijn dochter 
Sippora aan Mozes. Zij baarde een 
zoon en hij noemde hem Gersom , 
want, zeide hij: ik ben een vreemde-
ling geworden in een vreemd land.

Exodus 2 : 21 – 22
Hebreeuws: ger = vreemdeling; som = daar

♦ bewilligde = יא ל  ja’al = bereid zijn; ook: dwaas zijn
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Mozes’ eerste reactie op angst

♦ hij moordt (neemt het recht in eigen hand)

♦ hij vlucht (neemt zijn bescherming in eigen hand)
– waar is God voor Mozes in dit alles?

het gevolg

♦ hij wordt geïsoleerd van zijn familie

♦ hij verliest zijn prinselijke en priesterlijke waardigheid

♦ hij trouwt half buiten het volk Israël

♦ hij wordt een herdersknecht, 40 jaar lang
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Exodus 3: God verschijnt aan Mozes

Nu dan, ga, Ik zend uIk zend u tot Farao, om mijn volk, 
de Israëlieten, uit Egypte te leiden.

Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik 
naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte 
zou leiden?

Toen zeide Hij: Ik ben immers met u! Ik ben immers met u! …
Exodus 3 : 10 – 11

♦ Mozes is bang i.v.m. zijn eigen kleinheid

weer 40 jaar later…
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Mozes’ latere reactie op angst

♦ Hij blijft in gesprek met God, en gáát 
– zij het tegensputterend
– in afhankelijkheid

het gevolg

♦ Hij is bruikbaar voor God om Zijn volk Israël uit 
Egypte te bevrijden, Gods inzettingen te geven 
en te leiden naar het beloofde land
– Aäron wordt priester naast hem, met wat strijd
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Het leven van Mozes: 3 x 40 jaar, 3 x      .

♦ vroedvrouwen en Mozes’ moeder ‘vrezen’ God
– 40 jaar Egyptische prins, beste opleiding denkbaar

♦ Mozes wil zichzelf bewijzen en beschermen
– 40 jaar vluchteling/herdersknecht bij priester Jethro

♦ Mozes gaat (aarzelend) mee met God
– 40 jaar met Israël onderweg, groot priester/leider

♦ Elke periode begint met een angstige situatie…
… de reacties erop beïnvloeden de volgende 40 jaar

God blijft trouw !
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Hoe  groot / machtig / liefdevol / 
genadig / geduldig / .…  is ónze God?

♦ durven we vast te houden aan Zijn beloften?
– ook wanneer het wel héél spannend wordt?

♦ kan Hij een weg met ons gaan, 
waar onze wegen ophouden?

♦ mag Hij het doel & de lijn van ons leven bepalen?

– wat doen we als het al wat langer duurt?

– luisteren we naar Zijn stem?


